Kaymakam  Kurnaz  ve  Belediye  Yeşilırmak  kuşu  kapıyor 
Başkam  Öztiirk  Almanya'da 


ilçemiz  Kaymakamı  Kudret  Kurnaz,  Belediye  Başkanı  Bayram 
Öztiirk  ve  Belediye 
Başkan  Yardımcısı  Kadir  Aydoğan  24  Mayıs 
2016  Salı  günü  Almanya'ya  gittiler. 

Heyet;  Lohne  Be- 


lediyesi  ve  Solingen 
Belediyesi'nin  daveti 
üzerine  24  Mayıs  -1 
Haziran  2016  tarihleri 
arasında  gerçekleştirilecek  ziyaretler  nedeni 
ile  sabah  İstanbul'dan 
Almanya'ya  hareket 
ettiler.  28  Mayıs  günü 


Lohne'deki  Türklerin 
Lohne'ye  gelişinin  50. 
yılı  etkinliği  ve  29  Mayıs  günü  Solingen'deki 
Anma  programlarına 
katılacak  olan  heyet, 
Tasovalı  Türk  işçileri¬ 
nin  yoğun  olduğu  bu 
şehirlerde  hemşerilerimizle  de  bir  araya  gelerek  paylaşımlarda 
bulunacaklar. 

Frankfurt  -Düsseldorf  bölgesindeki  hemşerilerimizle  de  bir  araya  gelecek  olan  ilçemiz  heyeti,  belediyelerce  organize  edilen 
gezilerin  ardından  2 
Haziran  2016  tarihinde 
ülkemize  dönecekler. 


at  - 


21  Mayıs  2016  gününden  beri  düzenli  bir 
biçimde  yağan  ve  özellikle  27-28  Mayıs  günleri  sabaha  kadar  süren  yağışlar  Yeşilırmak'ı  iyice  coşturdu. 

Kocayar  mevkiin¬ 
den  itibaren  yer  yer 
Devlet  Su  İşleri"nin 
yaptığı  şeddeleri  yıkan 
yağışlarla  kabaran 
ırmak  DSİ  iş  makinele¬ 


rinin  yanına  yaklaştı. 

Irmak  yüzeyi  plastik,  köpük,  pet  şişe 
çalı  çırpı,  odun  ağaç  ve 
hayvan  leşlerini  hızlı 
bir  şekilde  Haşan  Uğurlu  barajına  taşırken,  adeta  havadaki 
kuşu  kapıyor. 

Sanayi  köprüsüne 
takılan  derinlik  ölçüm 
cihazı  ilk  kez  2.80 
santimetreyi  gördü. 


Kurucu  w  İmtiyaz  Siillihi 
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Venedik’e  hoşgeldiniz  (!) 


günü  bitirilmesi  gerekirken  işin  fiziki  olarak 
%  40  ı  ancak  bitirilebildi. 

1050  metrelik  asfalt  çalışması  12  gündür  durduruldu.  İçme 


suyu  borularının  değiştirilmesi  gerekçesi  ile 
durdurulan  çalışmalar 
vatandaşları  çileden  çıkardı.  Son  günlerdeki 
aşırı  yağışlar  nedeni  ile 
Atatürk  Bulvarında  Ve- 


nedikvari  görüntüler 
ortaya  çıkarken,  Recep 
Erkan  isimli  duyarlı  vatandaşımız;  "Bu  insanlar  ne  kadar  duyarsız.  Günlerdir  bu  sıkıntıyı  çekiyorlar,  kimse¬ 
nin  gıkı  çıkmıyor."  dedi. 

Karayolları  7.  Bölgenin,  2  aylık  sürede 
bitmesi  gereken  işin  25 
gün  süre  aşımına  girmesi  (Fen  noktasında 
iş  yapılamayacak  günler)  olmamasına  rağmen  ihale  bedelinin 
onbinde  altı  oranında 
ceza  uygulamasını  yapıp,  yapmayacağı  ilçe 
halkı  tarafından  merak 
ediliyor. 

Konunun,  ilimiz 
milletvekili  Mustafa 
Tuncer  tarafından  Türkiye  Büyük  Millet  Meclisinde  soru  önergesi  olarak  gündeme  taşınacağı  öğrenildi. 


Samsun  Karayolları  7.  Bölge  Müdürlüğünce  5  Mart  2016  günü  Haspınar  İnşaata  ihale  edilen  Atatürk 
Bulvarı  asfaltlama  yapım  işi  5  Mayıs  2016 


BİZE  GÖRE 

USANDIK... 


Naci  Kotupası 


Öyle  derler  ya  "İşin  fıtratında  var."  Siy 
asetin  fıtratında  da  makam,  mevki,  baş  olma 
hırsı  vardır.  İster  teokratik,  ister  totaliter, 
hanedan  ya  da  demokratik  sistem  olsun 
iktidar  yarışında  kuşanılan  tek  silah  koltuğu 
kapma  silahıdır.  Sistemler  farklı  da  olsa  özdeki 
hırs  malzemesi  ortak  bir  unsurdur. 

Hırsların  yarıştığı,  adına  millet  iradesi 
denen  bu  oyunda  kazanacağız  ümidiyle 
kaybeden  hep  milletimiz  olmuştur.  Çünkü 
kuralın  temelinde  hizmet  aşkından  önce  insan 
benliğini  kaplamış  olan  beşeri  hırs  vardır. 

Tarihimiz  saltanat  hikâyeleriyle  doludur 
ama  siyasilerimiz  ibretle  izleyip  ders 
almamaya  inat  etmişlerdir. 


(Devamı  sayfa  3  de) 


Mantardan 

zehirlendiler 


25  Mayıs  2016 


Çarşamba  günü  ilçemizde  topladıkları 
mantarı  yedikten  sonra  rahatsızlanan  aynı 
aileden  üç  kişi  hastaneye  kaldırıldı. 

Edinilen  bilgiye 
göre,  ilçemize  13  kilo¬ 
metre  uzaklıktaki 
Türkmendamı  köyünde  yaşayan  anne  Sevgi 
(44)  ile  kızları  Gizem 
(16)  ve  Kader  Dağlı 
(19),  yayladan  topla¬ 


dıkları  mantardan  yemek  yaptılar. 

Mantarı  yedikten  bir  süre  sonra  rahatsızlanan  anne  ve 
kızları,  yakınları  tarafından  önce  ilçemiz 
Devlet  Hastanesine 
götürüldü. 

Mantardan  zehirlendiği  belirlenen 
anne  ve  kızları,  ilk 
müdahalenin  ardından 
112  acil  servis  ekiplerince  sevk  edildikleri 
Amasya  Sabuncuoğlu 
Şerefeddin  Eğitim  ve 
Araştırma  Hastanesin¬ 
de  tedavi  altına  alındılar. 


ilçemiz  bu  heyecanı 
ilk  kez  yaşayacak 


1997  yılında  kurulan  Taşova  Eğitim  ve 
Sosyal  Kalkındırma 
Vakfı  TEKVA  başkanları  Özkan  Ağış,  merhum  Halil  Yılmaz,  İsmail  Altun  ve  Mehmet 
Altun,  ilçemize  bir  yüksek  okul  açılması  için 
Samsun  Ondokuz  Mayıs  Üniversitesi  eski 
Rektörü  Prof.  Osman 
Çakır  ve  Tokat  Gazi  Osman  Paşa  Üniversitesi 
eski  Rektörü  Prof. 
Zehra  Seyfîkli  ile  Taşova  heyeti  olarak  görüşmüşlerdi. 

2006  yılında  A- 


masya'da  kurulan  Amasya  Taşovalılar  Kültür  Yardımlaşma  ve 
Dayanışma  Derneği, 
aynı  yıl  kurulan  Amasya  Üniversitesine 
bağlı  ilçemizde  Yüksek 
okul  açılması  için  Kaymakamlık,  belediye, 
TEKVA,  sivil  toplum 
kuruluşları  ile  birlikte 
çalışmalarda  bulunulmuştu. 

2013  yılı  Ağustos  ayında  eski  Özbaraklı  Belediye  Başkanı  Sebahattin  Üstün"ün  gayretleri  ile 
nihayet  Rönesans  fir¬ 


ması  tarafından  Yüksel 
Akın  Taşova  Meslek 
Yüksek  Okulunun  temeli  atılmış  ve  2014- 

2015  Akademik  yılında 
okulumuz  hizmete 
girmişti. 

İşte  bu  okulumuzun  iki  bölümünden 
mezun  olan  öğrencilerimiz  için  2  Haziran 

2016  Perşembe  günü 
Mezuniyet  töreni  düzenlenecek. 

Tören  programı, 
İlçemiz  Kapalı  Spor 
salonunda  saat  17.00 
de  başlayacak. 


Destek  ve  Yolaçan  yeni 
muhtarlarını  seçiyor 


İlçemize  bağlı 
Destek  ve  Yolaçan  köylerinde  boşalan  muhtarlıklar  için  5  Haziran 
2016  Pazar  günü  ara 
seçim  yapılacak. 

3  adayın  bulun¬ 


duğu  Destek'te  2  sandıkta  547  seçmen  oy 
kullanırken,  Yolaçan 
köyünde  tek  sandıkta 
108  seçmen  oy  kullanacak. 
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Gürsu  köyü  göleti  basınçlı 
sulama  ihalesi  yapıldı 


Yapımına  2013  yılı 
ortalarında  başlanan  ve 
9  Mayıs  2015  günü  törenle  hizmete  giren  Gürsu  Şehit  P.  Onbaşı  Himmet  Aydemir  Göleti,  Göletten  Basınçlı  Sulama 
tesisi  ihalesi  24  Mayıs 
2016  Salı  günü  yapıldı. 

İl  Özel  İdaresi  Genel 
Sekreterliği,  Sulama  ve 
Kanal  Hizmetleri  Müdürlüğü  tarafından  Amasya'da  yapılan  ihaleye  8 
firma  katıldı. 

Yer  tesliminden  itibaren  120  takvim  günü 
içerisinde  bitirilecek  olan  ihaleyi  kazanan  firma  önümüzdeki  günlerde  açıklanacak. 


ŞEHİT  HİMMET  AYDEMİR 
SULAMA  GÖLETİ  AÇIL»?/ 


Kan  Bağışı  kampanyası  düzenlendi 


Türk  Kızılay'ı  Samsun  Kan  Merkezi  ile  Taşova  Şube  Başkanlığınca 
26-27  Mayıs  2016  günleri  kan  bağışı  kampanyası  düzenlendi. 

Türk  Kızılay'ı  Şube 
Başkanı  Özgür  Özdemir, 
Merkez  Çarşı  Camisi  önüne  gelen  kan  bağışı  otobüsünde  iki  gün  boyunca  kan  bağışlarının 


alındığını  söyledi. 

Kan  vermenin  sosyal  bir  sorumluluk  olduğunu  ve  Kan  bağışı,  yaşam  için  yapılan  bir  armağandır  diyen  Özdemir;  "Kan  bağışı  hem 
toplumsal  birlikteliğimizi  sağlamakta  hem  de 
sağlığımız  açısından  önemli  bir  faaliyettir.  Kan 
bağışı  yapmak,  kısa  bir 


zaman  alır  ancak  karşılığında  bir  insanın  hayatını  kurtarabilirsiniz.  Her 
yıl  binlerce  vatandaşımız 
ya  bir  kaza  ya  da  bir  hastalık  sonucunda  kan  bulamadığı  için  hayatını 
kaybediyor.  Kan  vermek 
sosyal  bir  sorumluluktur.  Ayrıca  kan  acil  değil, 
sürekli  bir  ihtiyaçtır. 
Sağlıklı  herkesin  kan  ba¬ 


ğışında  bulunması  bir 
gereklilik,  bir  zorunluluk 
diye  düşünüyoruz,  çünkü  verilecek  kan  bir  hayat  kurtaracaktır" 

Kan  bağışının  toplumsal  ve  kişisel  açıdan 
örnek  bir  davranıştır. 

Vücuttaki  kan  hiçbir 
zaman  değişmez.  Sürekli  aynı  kanı  kullanırız.  Eğer  kan  bağışında  bulunmamız  halinde  vücut 
yeni  kan  üretir  ve  bu  vücut  için  çok  yararlıdır. 

Kan  bağışını  sağlıklı 
her  insan  yapmalıdır. 
Çünkü  kana  ihtiyacı  olan 
insanlar,  bu  bağışlarla 
hayatlarını  kurtarabilirler.  Kan  bağışı  hem  insanlık  görevi  hem  de 
toplumumuzdaki  dayanışmanın  bir  örneğidir" 
dedi.  Taşova  Şubesi  olarak  kan  bağışı  kampanyalarını  sürdürdüklerini 
anlatan  Özdemir,  kan 
bağışında  bulunan  Taşova  halkına  teşekkür 
etti. 


Kara  ailesinin 


İlçemiz  eski  fırıncı  esnaflarından 
Mümin  Kara'nın  eşi, 
Ahmet  ve  Fatih  Kara'nın  anneleri  Durdane  Kara  vefat  etti. 

Bir  süredir  rahatsız  olan  merhumenin 
cenazesi,  26  Mayıs 
2016  Perşembe  günü 
öğle  namazını  mü¬ 


teakip  kılınan  cenaze 
namazının  ardından 
Doğu  mahallesi  kabristanlığında  toprağa 
verildi. 

Merhumeye  Cenab-ı  Allah'tan  rahmet,  kederli  ailesi  ve 
yakınlarına  baş  sağlığı  dileriz. 


Dörtyol  Köyü  eski 
Muhtarı  Osman  Şahin 
veîat  etti 


İlçemize  dokuz  kilometre  uzaklıktaki  eski  yerleşim 
merkezlerinden  Dörtyol  (Kalekale)  köyü  2009-2014  yıllarında  muhtarlık  yapan  Osman  Şahin  (73)  vefat  etti. 

Memiş  ve  Murat  Şahin'in 
babaları  Osman  Şahin,  uzun 
yıllar  Almanya'da  gurbetçi  olarak  çalışmıştı. 


Merhumun  cenazesi  27 
Mayıs  2016  Cuma  günü  Cuma  namazına  müteakip  kılınan  cenaze  namazının  ardından  köy  kabristanlığında 
toprağa  verilmiş  olup,  merhuma  Cenab-ı  Allah'tan  rahmet,  kederli  ailesi  ve  yakınlarına  baş  sağlığı  dileriz, 


Devlet  Su  işleri 
ilçemizdeki  yatırımlar 
konusunda  açıklama  yaptı 


Devlet  Su  İşleri  Genel 
Müdürlüğü  ilçemizde  projesi  ve 
yatırımı  devam  eden  işleri  konusunda  açıklama  yaptı. 

Sulama  barajları;  Göçün 
önlenmesinde  son  derece  önemli  bir  etken  olan  sulanılabilir  tarım  arazilerinin  artması 
açısından  büyük  önem  arz 
ediyor. 

8  Mart  2010  günü  öldürülen  Esençay  Belediye  Başkanı 
İlhan  Arduç  ve  yöre  halkının  rüyası  olan  Buladan  Barajı  için  belirsizlik  sürüyor. 

DSİ  Genel  Müdürlüğünce 
ilçemiz  genelinde  yapılacak  ve 
yapılması  planlanan  işler  baş¬ 


lığında  yapılan  açıklamada; 
Tatlıpınar  (Darmaderesi)  göleti  işi  baraj  kapsamına  alındığından  5  yıllık  AGİ  (Akım  Gözleme  İstasyonu)  ölçümleri 
bekleniyor,  denilirken,  eski  beldelerimizden  Akınoğlu,  Özbaraklı  ve  Ballıdere  ve  çevresinin 
büyük  özlemi  olan  Baraklı  barajı  projesinin  yapım  aşamasında  olduğu  açıklandı. 

Bilindiği  gibi  21  Mayıs 
2013  günü  Tatlıpınar  köyünde 
Çevre  ve  Şehircilik  Bakanlığın¬ 
ca  Tatlıpınar  göleti  için  ÇED 
(Çevresel  Etki  Değerlendirmesi)  halkın  katılımı  toplantısı 
yapılmıştı. 


Sevilen  Sima;  Osman  Yalçın 


Satni  /Jdlcat 


Kıymetli  okurlar. 
Bildiğiniz  gibi,  za- 
Iman  zaman,  gazetecinizde  birçok  başarılı 
insanı  sayfamıza  taşıyor, 
başarılarını  kamuoyu  ile 
[paylaşıyoruz. 

Bu  sayımızda  ise 
ekonomik  nedenlerden 
dolayı  1968  yılında  yaşadığı  köy  olan,  Dörtyol 
köyünü  terk  etmek 
zorunda  kalan  ve  taşı  toprağı  altın  denen  İstanbul'a  yerleşen 
saygıdeğer  bir  Taşovalı  hemşehrimiz  olan,  Osman  Yalçın'dan 
bahsedeceğiz: 

1946  yılında  ilçemize  bağlı  Geydoğan  köyünde  doğan 
ve  1947  yılında  Dörtyol  köyüne  yerleşen  ve  burada  ikamet 
eden,  Osman  Yalçın,  İlkokulu  doğduğu  köy  Geydoğan, 
Esençay  ve  Dörtyol  köylerinde  okumuş.  Geriye  kalan  tahsilini 
ise  açıktan  imtihanlarla  tamamlayan  hemşehrimiz,  1963 
yılında  ise  Güzel  Sanatlar  bölümünü  bitirmiş.  1968  yılında 
birçok  hemşerimiz  gibi  ekonomik  nedenlerden  dolayı 
İstanbul'a  göç  eden  Yalçın,  yıllarca  bir  fabrikanın  üst  düzey 
yönetiminde  bulunmuş.  Buradan  emekli  olan  Osman  Yalçın, 
yaklaşık  20  yıldır,  Pendik  Çınardere  450  konutlar  cami 
yönetiminde  görev  yapıyor.  Aynı  zamanda,  cami  çay  ocağını 
da  işleten  hemşehrimiz,  çevresinde  oldukça  sevilen  ve 
sayılan  bir  kişiliğe  sahip. 


İstanbul'da  yaşayan  AmasyalIların,  sıkça  ziyaret  ettiği 
bu  mekan 

Hemşehrimiz  sayesinde  bir  selamlaşma,  sohbet  ve 
muhabbet  yuvası  olmuş. 

Taşova  Havadis  Gazetesi  olarak  hemşehrimiz  Osman 
Yalçın'ı  kutluyor,  başarılarının  devamını  diliyoruz. 


Genel  Kurul  ilanları: 
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Yeni  Taşova 
Matbaası 


Gazetemiz  Basın  Meslek  İlkelerine  Uyar 

Oönderilen  yazılar  yayınlansın  veya 
yayınlanmasın  iade  edilmez. 
Yayınlanan  yazıların  sorumluluğu 
yazarına  aittir. 
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Dua  Kelebekleri  gönüllere  girdi 


Taşova  Müftülük 
Konferans  salonunda  ağırlanan  minik  Dua  kelebekleri,  birbirinden  güzel  çalışmalarıyla  izleyenleri  hayran  bıraktı. 

İnci  Taneleri  Sübyan 
Okulu  3-5  yaş  arası  minikler  Bilal-i  Habeşi  ve 
mehter  takımını  canlandırdı.  Çanakkale  şehitleri 
gösterisi  ise  izleyenleri 
duygulandırdı. 

İnci  Taneleri  Okulu 


öğrencileri  Eğitim-Öğretim  yılı  sonu  gösterilerini 
25  Mayıs  2016  Çarşamba 
günü  Taşova  Müftülüğü 
Konferans  Salonu’nda 
gerçekleştirdiler.  Çocuklar  için  eğlenceli,  büyükler 
için  düşündürücü,  velilerimiz  için  duygusal  geçen 
programda  bazen  hüzünlü  anlar  yaşanırken,  bazen 
de  yüzlerde  tebessümler 
oluştu.  Peygamberlerin 
hayatını  kısa  gösterilerle 


sunan  miniklerin,  Kur-an- 
ı  Kerimi  okumaları  hayranlıkla  izlendi.  Programın  akışı  sırasında  okul 
öğretmenlerinin  özveri  ile 
hazırlandıkları,  miniklerin 
anne  şefkati  ile  eğitim 
gördükleri  dikkatlerden 
kaçmadı.  2  saat  süren 
programda  İnci  Taneleri 
Okulu,  izleyicilerden  tam 
notaldı. 

Ali  Sormaz  açılış 
konuşmasında;  "Çocuk, 


anne  ve  babasının  sırrı  ve 
hususiyetlerinin  sahibidir.  Hayatı  boyunca  onların  göz  bebeği,  ölümün¬ 
den  sonra  da  mevcudiyetini  devam  ettiren  ve  ebediliğe  doğru  götüren  bir 
parçasıdır.  Çocuk  yaşayacağı  hayatın  iyiliklerini 
ve  kötülüklerini  adeta 
miras  yolu  ile  aktarır.  Zira 
o,  kalbinin  bir  parçasıdır. 
Bundan  dolayı  Allah,  neseplerin  korunmasını, 
neslin  tevhit  üzere  yetişmesini  emretmiştir. 
Bunun  için  aile  halkına,  özellikle  yeni  yetişen  çocuklara  her  şeyden  önce 
öğretilmesi  gereken  şey, 
iman  esasları  ve  bilhassa 
'tevhit'  inancıdır.  Yaş  ve 
idrak  yönüyle  bir  şeyler 
öğrenme  durumuna  gelen 
bir  çocuğa,  öncelikle  bu 
inanç  kazandırılmalıdır. 
Böyle  hayırlı,  tertemiz  evlatların  yetişmesi,  onlara 
dini  eğitim  verilmesi  ve 
yaşları  gereğinde  verilen 
dini  eğitimlerinin  önemsenmesi  biz  büyüklerini 
mutlu  ediyor."  dedi 

Program  sonunda 
öğrencilere  hediyeler 
verildi. 


GONUL  ÇEŞMESİ  | 


2016  YILI  HOCfi 
HHMET  YESEVİ  YILI 


04 man 


Hoca  Ahmet  Yesevi,  ölümünün  850.  yıl 
dönümünde  dünya  çapında  anılacak.  Birleşmiş  Milletler 
Eğitim,  İlim  ve  Kültür  Teşkilatı  (UNESCO)  2016-2017 
yıllarında  Hoca  Ahmet  Yesevi  yılı  ilan  etti. 

UNESCO'nun  Hoca  Ahmet  Yesevi  ve  Fuat 
Köprülü'yü  anma  takvimine  alması  bizim  yazılarımızda 
da  yerini  alacaktır. 

Yıllar  önce,  Ord.  Prof.  Dr.  Fuad  Köprülü  den  Türk 
Edebiyatında  İlk  Mutasavvıflar  kitabını  okumuştum. 
Yine  Üniversitede  "Ahmet  Yesevi'den  Yunus  Emre'ye" 
konulu  bir  araştırma  yapmıştım. 

Yahya  Kemal  Beyatlı'nın  unutamadığım,  "Şu 
Ahmet  Yesevi  Kim?  Bir  araştırın  göreceksiniz...  Bizim 
milliyetimizi  asıl  onda  bulacaksınız."  Sözü  daima 
aklımda  olmuştur. 

Hoca  Ahmet  Yesevi  Kimdir?  Kısaca  hayatını  da 
yazıma  alıyorum. 

"Ahmet  Yesevi  bugün  Kazakistan'ın  Çimkent 
şehri  yakınlarında  yer  alan  Sayram  kasabasında 
dünyaya  gelmiştir.  Dini  tasavvufi  eğitimini 
tamamlandıktan  sonra  yine  o  bölgedeki  Yesi  (bugünkü 
adıyla  Türkistan)  şehrine  yerleşmiş,  uzun  yıllar  halkı 
maneviyat  yolunda  irşad  ettikten  sonra  burada  vefat 


etmiş  bir  mutasavvıftır. 

Düşüncelerini,  Türkçe  ve  sade  bir  dilde  anlatmış, 
hikmet  adı  verilen  şiirleri  zamanla  toplanarak,  Divan-ı 
Hikmet  mecmuaları  meydana  gelmiştir. 

"Sohbetlerinde  ve  şiirlerinde  en  çok  işlediği 
konular,  Allah  ve  Peygamber  sevgisi,  fakir  ve  yetimleri 
korumak,  dini  kurallara  riayet,  güzel  ahlâk,  zikir,  nefs 
ile  mücadele,  kendini  eleştirmek,  ölümü  düşünmek, 
manevi  mertebeler  ve  bu  mertebeleri  aşmadan  şeyhlik 
iddiasında  bulunmanın  kötülüğü  gibi  mevzulardır." 

Rivayete  göre  Ahmed  Yesevi  altmış  üç  yaşına 
geldiğinde  dergâhında  yerin  altına  küçük  bir  oda 
şeklinde  çilehane  yaptırdı.  Ömrünün  kalan  kısmını 
çoğunlukla  orada  ibadet  ve  tefekkürle  geçirdi. 

2016  yılında  Ahmed  Yesevi  Üniversitesi  Mütevelli 
Heyet  Başkanı  Prof.Dr.  Musa  Yıldız  Hocayı  ziyaret  ettik. 
UNESCO  2016  Hoca  Ahmet  Yesevi  yılı  anısına  basımını 
gerçekleştirdikleri  Dîvân-ı  Hikmet  Hoca  Ahmet  Yesevi 
kitabını  hediye  ettiler. 

İşte  yukarıda  paylaştığım  bilgilerin  kaynağı  bu 
çalışmadandır. 

Yazımı  hikmetler  bölümünden  iki  örnekle 
tamamlıyorum. 

"  Bismillah  deyip  beyân  ederek  hikmet  söyleyip 

Taleb  edenlere  inci,  cevher  saçtım  ben  işte. 

Riyâzeti  sıkı  çekip,  kanlar  yutup 

'İkinci  defter  'in  sözlerini  açtın  ben  işte." 


Sözü  söyledim,  herkim  olsa  cemâle  tâlib 
Ca'nı  ca'na  bağlayıp,  damarı  damara  ekleyip, 
Garib,  Yetim,  fakirlerin  gönlünü  okşayıp 
Gönlü  kırık  olmayan  kişilerden  kaştım  ben  işte." 


SATILIK  DAİRELER 

Cumhuriyet  Mahallesi 
Kıble  Sokakta  bahçe 
içerisinde  doğalgazlı 
daireler  satılıktır 

MÜRACAAT: 

0505  786  05  05 


ADEF’ten  kahvaltılı 
toplantı 


ADEF  Genel  Başkanı 
Saim  Diken  düzenleyecekleri 
kahvaltı  konusunda  bir  açıklama  yaptı: 

"Değerli  Dernek  Başkanlarımız  ve  Değerli  hemşehrilerimiz. 

Amasya  Dernekler  Federasyonu  olarak;  AmasyalI 
Genç  Girişimcilerimizi,  Kobilerimizi  ve  Esnaflarımızı  düzenlemiş  olduğumuz  kahvaltıda  buluşturmayı  hedefliyoruz.  Düzenlemiş  olduğumuz  kahvaltının  amacı  Genç 
girişimcilerimizin,  Kobilerimizin  ve  Esnaflarımızın  birbirleri  ile  tanışmaları  ve  ileriye  dönük  olarak  yapmış  oldukları  çalışmaları  birbirleri¬ 
ne  aktarmaları  olacaktır. 

Amasya  Dernekler  Federasyonu  olarak,  AmasyalIların 
artık  daha  güçlü  bir  ekono¬ 


miye  sahip  olması,  benzer  veyahut  yakın  ilişkili  alanlarda 
iş  yapan  hemşehrilerimizin 
birbirlerini  tanıması,  birbirlerine  destek  olması  için  var 
gücümüzle  çalışacağız.  Bu 
kapsamda  da  Gençlerimizin, 
Girişimcilerimizin,  Esnafımızın  ve  İş  Adamlarımızın  yanında  olacağız. 

Düzenlemiş  olduğumuz 
bu  kahvaltıya;  Başta  Dernek 
başkanlarımız  olmak  üzere, 
kendi  köylerinde  mevcut  olan 
tüm  Girişimcilerimiz, 
Kobilerimiz,  Esnaflarımız 
davetlidir. 

NOT:  KOSGEB  YETKİLİ¬ 
LERİ  KOSGEB  KREDİLERİ  VE 
PROJELERİ  HAKKINDA 
DETAYLI  BİLGİ  VERECEKTİR. 

Tarih:  05  Haziran  2016 
(Pazar) 

Saat:  09:30 


ORADAN  BURADAN... 

(1 .  Soyfodan  devam) 

Fatih'in  ünlü  "Nizam-ı  devlet  için  kardeş  katline"  cevaz  veren 
kanunnamesiyle  bazı  hükümdarlar  kendilerine  taht  nasip  olduğunda 
ana  memesindeki  kardeşlerini  cellata  teslim  etmekten 
çekinmemişlerdir.  Fatih,  kanuna  gerekçe  olarak  Nizam-ı  Alem  için 
dünya  düzenini  göstermiştir. 

Padişahlarda  saltanata  tek  başına  sahip  olma  illeti  vezirlerde 
de  farklı  değildir.  Yavuz  Sultan  Selim  zamanında  bir  beddua  şekli 
varmış.  Hasırımın  felaketini  isteyen  şahıs 

-İnşallah  Sultan  Selim'e  vezir  olursun..  Diye  beddua  edermiş. 

Çünkü  Yavuz'a  vezir  olanın  başı  bir  gün  mutlaka  gidermiş. 

Vezirler  de,  kendi  yerlerini  alacak  olandan  şüphelendikleri 

kişileri 

-Engin  tecrübenizden  devlet  yararlanmak  istiyor  vaadiyle 
Tuğralı,  ümit  dolu  bir  davetnameyle  İstanbul'a  çağırdıkları  şahsı 
Topkapı  Sarayı'ndan  girer  girmez  Bostancılar  odasında  cellatlara 
boğdururlarmış. 

İnsanda  hırs  hamuru  aynı  olunca  OsmanlI'dan  günümüze 
devlet  düzeninde  saltanat  kavgalarının  şekli  değişmemiştir. 
Gidenler,  yerlerine  gelenler. . . 

Hep  ben,  hep  bana,  her  alkış  benim,  bana  biat,  itaat  şart 
diyenlerin  kuvvet  ve  kudretleri  ne  olursa  olsun  bir  zaman  sonra 
mezar  taşları  başında  esen  yeller  her  faniye  fısıldadığı  gibi  onlara  da 
yeraltı  şöhretinizden  başka  bir  unvanınız  kalmamıştır  diyecektir. 

Saltanat  dedikleri  ancak  cihan  kavgasıdır 

Olmaya  baht-u  saadet  alem-i  dünyada  Vahdet  gibi. 

Muhibbi  ne  güzel  söylemiş;  iktidar  dediğin  bir  dünya 
kavgasıdır.  Gelip  geçicidir.  Dünyada  ebedi  ve  makbul  bir  saadet 
arıyorsan  vahdet  gibisi  yoktur.  Yahut  dünyalık  üstüne  çekişme  yerine 
bir  köşeye  çekilmenin  verdiği  huzur  gibisi  yoktur. 

Romalı  ermiş  düşünür  de  tecrübeye  dikkat  çekerek:  "Benden 
sonra  taç  sahibi  olacaklara,  elimde  olmadan  acırım.  İktidara 
heveslenmesine,  heyecanlanmasına  bir  mana  ve  şekil  veremediğine 
hayıflanırım.  Siyasetçilerde  ve  halk  idaresine  soyunanlarda 
tecrübeye  dayanan  bir  eğitim  yokluğunun  olmadığına  aklım  ermez 
bir  türlü.  Nedir  bunun  sebebi?  Biraz  da  insan  ruhunun 
labirentlerinden  olsa  gerek  o  labirentlerdeki  mani  olunamaz  beşeri 
ihtiras...  Demek  ki  insan  ihtirasını  eğitmek  imkânı  yok. N  demiştir. 

Beşeri  ihtiras  manasından  hiç  bir  şey  yitirmedi.  Romalı  ermişin 
düşünceleri  zamanımızda  da  geçerliliğini  koruyor.  Günümüz 
Türkiye'sine  bakınız.  Demokrasinin  vazgeçilmez  unsuru  dediğimiz 
siyasi  partilerimiz  demokrasiyi  savunuyorlar  ama  kendiişlerinde 
diktatörlük  uyguluyorlar.  Lider  diktası.  Partiler  zamanla  partililerin 
partisi  olmaktan  çıkıyor  genel  başkanın  partisi  oluyor.  Lidere  mutlak 
bağlılık  ve  itaat  esas  oluyor.  Partide  ikbalin  yolu  susmaktan  ve 
itaatten  geçiyor.  Partideki  gençler  geleceğe  hazırlanmak  yerine  fiziki 
güç  kaynağı  genellikle  de  alkış  kıtaları  olarak  kullanılıyor.  Fikir 
geliştirmeyen  çözüm  üretmeyen  partiler  kavga  yoluyla  toplumu 
kamplara  ayırarak  kavgayı  tabana  yayarak  safları  sıklaştırıyorlar.  Bu 
nedenle  de  siyasetin  temel  gıdası  gerginlik  ve  kavga  olmaya  devam 
ediyor. 

Asırlardır  ülkemizde  siyasi  hayatımızda  lehte  ve  aleyhte 
süregelen  bu  tantana,  gürültü  yüceltilenler  ve  lanetlenenler  şeklinde 
bir  ayrışmanın  sürdürüldüğü  demokrasi  adını  verdiğimiz  bu  rejimde 
siyasi  sürecin  işleyişinde  ne  yazık  ki  bir  değişme  yoktur. 

"Yaşasın  millet"  teranesi  içinde  demokrasi  oyunu  oynanmaya 
devam  ediliyor. 

Bu  tezatlar  dünyasının  sırrını  eli  kalem  tutanlar,  edebiyatçılar, 
dile  getirmeye  devam  ediyorlar.  Ama  ibret  dersi  alınmadığı  için  galiba 
kıyamete  kadar  bu  şikâyetler  devam  edecek  gibi... 

Elimiz  kalem  tuttukça  yazmaya  devam  edeceğiz  ama  Nabi  gibi 
gerçekten  usandık... 

Bir  devlet  için  çarha  temennadan  usandık 

Bir  vasi  içûn  ağyare  müdaradan  usandık. 

Şu  demeye  geliyor;  Dünyalık  için,  makam  mevki  için  zamanın 
hüküm  sahiplerine  yalvarmaktan  usandık;  sevdiğimiz  şeyleri  elde 
etmek  için  yabancıya,  düşmana,  rakiplerimiz  yüzüne  gülmekten 
usandık.  Nabi,  bu  beytiyle  dünyalık  için  makam  ve  mevki  elde  etmek 
güç  ve  kuvvet  sahiplerine  boyun  eğmeyi  yeriyor. 

Evet  tecrübenin  değeri  paylaşmada  ve  yanlışların  tekrar 
etmesini  önlemededir.  Hataların  tekrarı,  tarih  boyunca  çok  pahalıya 
mal  olmuştur.  Tarihten,  geçmişten  ders  alınmış  olsaydı  bir  çok 
felaketleri  önleyebilirdik.  Demokrasi  tarihimizde  vuku  bulan  krizler 
ders  almamaktan,  aynı  yanlışları  tekrarlamaktan  kaynaklanıyor. 

Hafıza-ı  beşerin  nisyan  ile  malul  olmaması  için  şekvayı  dile  ve 
kaleme  dökenlerin  tarihe  işaret  levhaları  olarak  uyan  görevini 
yapacaklarını  umuyor  ve  diliyoruz. 
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Başarılarla  dolu  bir  sezon 
ve  Hadi  edilen  Avrupa 


Hentbol  Erkekler  Süper  ligi  2015-2016  sezonunu  4.  bitirip  Play-off  yarı  finalinde  Beşiktaş  Mogaz  "a  mağlup  olan  takımımız,  25  Mayıs  2016  Çarşamba  günü  Ankaraspor 
Büyükşehir  Belediyesi  nin 
Trabzonspor'u  29-27  yen¬ 


mesi  üzerine  Avrupa  Challenge  Kupasına  gitmeye 
hak  kazandı. 

EHF  Challenge  Cup  ya 
da  eski  adıyla  EHF  Şehirler 
Kupası,  Avrupa  Hentbol 
Federasyonumun  (EHF) 
düzenlediği  ve  hentbolda 
Avrupa’nın  4  numaralı  ku¬ 


pası  olup,  EHF’nin  kuruluşundan  hemen  sonra 
1994  yılında  oynanmaya 
başladı. 

Takımımız  682  gol 
attığı  sezonda  Beşiktaş  ve 
Göztepe'den  sonra  kendi 
sahasında  en  fazla  gol 


atan  takım  ünvanını  aldı. 
İç  sahada  365  gol  atan  Taşova  Hentbol  Spor  12  maçın  8'inde  galip  gelirken  2 
beraberlik  ve  2  mağlubiyet  aldı. 

682  gol  atan  takımımızın  en  fazla  gol  atan  oyuncusu  137  golle  Djuriç 
olurken,  sezon  başında  transfer  ettiğimiz  Maros 
115  gol  kaydetti.  Enis  85, 
Karanoviç  78,  milli  hentbolcumuz  Niyazi  69,  Petrov  56,  Ekrem  53,  İkinci 
yarıda  transfer  ettiğimiz 
Maksim  26,  Artem  20  gol 
kaydetti. 

Eylül'de  kurası  çekilecek  Challenge  Kupasında  takımımıza  başarılar 
diliyoruz. 


•  # 

Amasyalı  Ozan  Aşık  Özlemi  emildi 


İstanbul,  Avcılar'da 
bulunan,  Gümüşpala 
Gönüllüleri  Kültür  ve 
Dayanışma  Derneği  22 
Mayıs  2016  Pazar  günü, 
iki  yıl  önce  bir  trafik  kazası 


sonucu  aramızdan  ayrılan 
Amasya  Gümüşhacıköy 
halkından  "  Değme  Felek 
Değme  Telime  Benim" 
türküsüyle  tanınan  Halk 
Ozanı  Aşık  Özlemi  (Muam¬ 


mer  Badem)  için  bir  anma 
gecesi  tertipledi.  Anma 
gecesinin  sunumunu.  Şair 
İsmail  Aydoğmuş  yaptı. 
19.30'da  başlayan  anma 
etkinliğinde;  Saygı  duru¬ 
şu,  İstiklal  marşının  okumasından  sonra  lokmalar 
yendi,  türküler  söylendi, 
şiirler  okundu,  sinevizyon 
gösterimi  yapıldı. 

Geceye;  Avcılar  Belediye  Başkanı  Dr.  Handan 
Toprak  Benli  çiçek  gönderirken,  kent  konseyi  başkanı  Mert  Ali  Ak,  Atatürkçü  Düşünce  Derneği 
temsilcisi,  Nurten  Koca, 
Gümüşhacıköy  GÜMYAD 
İstanbul  dernek  başkanı 
Mehmet  Koçyiğit  ve  eşi,  Aşık  Özlemi’nin  değerli  eşi 
Fatma  Badem,  Merzifon'dan  Kız  kardeşi  Mukaddes  Kıraç  ve  bazı  ak¬ 


rabaları  hazır  bulundul. 

Geceye  katılan  sanatçı  ve  şahsiyetler;  Grup  Aşk 
adıyla  sahnelerde  tanınan 
Nezahat  Doğan,  Dilek 
Şahin,  Mehtap  Turna'dan 
oluşan  müzik  grubu,  şair 
bestekar  Sami  Aslan,  THM 
sanatçısı  Saliha  Aslan, 
Rumeli  Tv'den  tanıdığımız,  yazar,  ozan,  koro 
yöneticisi,  öğretmen  Haşan  Öztürk,  Barış  ve  KRT 
Tv'den  tanıdığımız  sanatçı 
Arab  Ali,  Radyo  programcısı  Yaşar  Şamcı,  Ozan  Garip  Yadigar,  şair  Veysel 
Akman,  şair  Neriman  Us, 
müzik  eğitmeni  şair  Gönül 
Parıltı,  ozan  Hüseyin  Gülen,  ozan  Süleyman  Türkyılmaz,  rahmetli  Aşık  Yener'in  oğlu  şiir  yorumcusu 
Emin  Yener  ve  Nedim 
Yener  katıldılar. 


SATILIK  TİCARİ  SAHADA  ARSA 

Amasya  yolu  köprü  çıkışında  eski  galericiler 
sitesi  imarlı  altı  ticari  üstü  mesken  olabilecek 


toplam  1785  m2  arsa  satılıktır. 


Vol  S  metre  çekilebilir 


12.80  m 

9.79  m 

■  64.76  m  r“- 

9.79  m  9.13  m 

9,13  m 

14.12  m 

1  86/20  m 

186/19  m 

1  86/1  8  m 

1  86/1  7  m 

186/16  m 

186/15  m 

(F) 

(E) 

(D) 

(C) 

(B) 

(A) 

393,80  m2 

268,43  m2 

267,58  m2 

247.95  m2 

242.79  m2 

364,32  m 2 

15.82  m 

9.79  m 

9.79  m 

A7 

9.13  m 

m 

9. 1  3  m 

14.12  m 

Irmak  3  metre  çekilebilir 


Tümü  veya  parsel  parsel  satılır.  Her  parselin 
ayrı  tapusu  vardır.  Bitişik  nizam  inşaat 

yapılır 

Müracaat:  0505  786  05  05 


fŞh  AMASYA  SANAYİCİ  ve 

W*  İŞADAMLARI 

GENEL  KURULUNA  HOSGF’  •  ' 


Merkezi  İstanbul'da  bulunan,  kısa  adı  ASİAD  olan  (Amasyalı  Sanayici  ve  İş  Adamları  Derneği,  olağan  genel  kurulu  yapıldı. 

Seçime  tek  liste  ile  giren, 
Nizamettin  Kaya  yeniden 
başkanlığa  seçilirken,  yeni 
yönetim  ve  denetim  kurulun¬ 
da  ilçemizden  altı  üye  yer  aldı. 
Nizamettin  Kaya,  yaptığı  konuşmada  amaçlarının,  Amasya'  ya  hizmet  olduğunu 
ve  İstanbul'da  bulunan  Amasyalı  iş  adamlarını  ASİAD 
çatısı  altında  toplamak  olduğunu  belirtti. 

ASİAD  (Amasyalı  Sana¬ 


yici  ve  Iş  Adamları  Derneği) 
yeni  yönetimi  şu  isimlerden 
oluştu. 

Yönetim  kurulu  Asıl: 
Nizamettin  Kaya,  Mehmet 
Parlak,  Birol  Gegin,  Nihat 
Ayrancı,  Hasret  Öztürk,  Ertan 
Yüksel,  Lokman  Gümüş. 
Yönetim  kurulu  Yedek:  Prof 
Tekin  Arda,  Avukat  Ali  Metin, 
Doğan  Sofracıoğlu,  İbrahim 
Kop,  Dr  Osman  Karaaslan. 
Denetim  kurulu  Asıl:  Kemal 
Bektaş,  Mevlüt  Onat,  İsa  Esen 
Denetim  kurulu  yedek: 
Muhammet  Koç,  Mehmet 
Fişek,  Selami  Arslan. 


Uysal  ailesinin 


Uluköy  köyü  halkından 
Ahmet  ve  Ünal  Uysal'ın  ağabeyi,  Mustafa,  Mahmut,  Zihni, 
Haşan,  Adil  ve  Hüseyin  Uysal'ın  babaları  Abdullah  Uysal 
(88)  (Gazi  dayı)  vefat  etti. 

Merhumun  cenazesi  Uluköy  köyünde  29  Mayıs  2016 
Pazar  günü  öğle  namazını 


müteakip  kılınan  cenaze  namazının  ardından  Uluköy 
kabristanlığında  toprağa  verildi. 

Merhuma  Cenab-ı  Allah'tan  rahmet,  kederli  ailesi 
ve  yakınlarına  baş  sağlığı  dileriz. 


DEVREN  SRTILIK 
İDDAA  VE  GANYAN 
BAYİİ 

ilçemizde  tek  başına  olarak  hizmet 
veren  iddaa  ve  ganyan  bayii  satılıktır.. 
Yıllık  kazancı  70-  80  bin  TL  arasında 
olup,  Amasya  ve  ilçeleri  arasında  en 
cok  kazanan  iki  bayiden  biridir.  Risksiz 
(  garanti )  kazanç  sağlamak  isteyen 
yatırımcılara  duyurulur.. 

Engin  DARICI 

Tel:  0507  399  99  19 
Satış  fiyatımız  ciddi  alıcılarla  yüzyüze 
pazarlığa  açık 


